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BAŞKAN'IN ÖNSÖZÜ 


Orta Doğu'nun politik, kültürel, stratejik ve tarihi önemi XXI. yüzyılda bölgedeki uluslararası güç mücadeleleri ile etnik ve mezhep temelli çatışmaların merkezi haline gelmesi nedeniyle hızla artmıştır. Orta Doğu bölgesi devam eden çatışmalar, istikrarsızlık ve bölgedeki güç dengelerinin değişmesinden dolayı sürekli olarak siyasi, ekonomik ve sosyal bir dönüşüme uğramaktadır. Dolayısıyla bölgede yaşanan gelişmeleri daha iyi analiz edebilmek ve yorumlayabilmek için bu değişim dinamiklerini anlamak son derece elzemdir. Önemli bir bölgesel aktör olarak Türkiye, Orta Doğu üzerinden uluslararası sosyal, kültürel, politik ve bilimsel işbirliğini geliştirmek için ciddi bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 2014 yılından beri İstanbul Gelişim Üniversitesi, Orta Doğu'da çalışan farklı disiplinlerin temsilcilerini bir araya getirmektedir. 


“Sosyo-Politik Yönleriyle Orta Doğu'da Değişim” konulu VI. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu, yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda 18 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe ABD, Irak, Rusya, Bangladeş, Tunus, İspanya, Cezayir, İran, Azerbaycan ve Türkiye'den çok sayıda araştırmacı katılmıştır. Sempozyum, Türk-Arap Ekonomik ve Stratejik İşbirliği Kurumu (TASCA) ortaklığıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İGU Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGUSAM) tarafından düzenlenmiştir. Altı oturumdan oluşan Sempozyumda Türkçe ve İngilizce dillerinde bildiriler sunulmuştur. 


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan AYKAÇ'a, Türk-Arap Ekonomik ve Stratejik İşbirliği Kurumu (TASCA) Başkanı Dr. Muhammed ADİL'e, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat YALÇİNER'e, Sempozyum Koordinatörü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz ÇİLLİLER'e, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne ve İGÜ Stratejik Araştırma Merkezi'ne (İGÜSAM) teşekkür ederim. 


Son olarak, davetimizi geri çevirmeyen ve etkinliğe katkıda bulunan tüm akademisyenlere 


özel teşekkürlerimi sunarım. 


Abdulkadir GAYRETLİ 
İstanbul Gelişim Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı 
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PRESIDENT'S PREFACE 


In the XXI century, political, cultural, strategical, and historical importance of the Middle East have grown sharply as it has become a central of international power struggles, ethnic and sectarian conflicts. Middle East region is constantly undergoing a political, economic, and social change due to ongoing conflicts, instability, and constant change in the balance of power in the region. Therefore, it is essential to understand these dynamics of change in order to better analyze and interpret the developments in the region. As an important regional actor, Turkey assumes a serious responsibility to foster international, social, cultural, political, and scientific cooperation through the Middle Fast. For this reason, the members of Istanbul Gelisim University family have been making an effortto bring together representatives of different disciplines studying Middle East since 2014. 


The VI. International Middle East Symposium: Socio-Political Change in the Middle East was held online on May 18, 2021, inline with the above-mentioned purpose. Many researchers from USA, Irag, Russia, Bangladesh, Tunisia, Spain, Algeria, Iran, Azebaijan and Turkey participated in the event. The symposium was organized by Istanbul Gelisim University Political Science and International Relations Department and Istanbul Gelisim Universtiy Political and Social Research and Application Center (IGUSAM) in collaboration with the Turkish-Arab Economic and Strategic Cooperation Agency (TASCA). The symposium consisted of six sessions and papers were presented in Turkish and English. 


I would like to thank to Prof. Dr. Burhan AYKAC; Rector of Istanbul Gelisim University, Dr. 
Muhammed ADIL; President of the Turkish-Arab Economic and Strategic Cooperation Agency (TASCA), Prof. Dr. Kursat YALCINER; Dean ofthe Faculty Economics, Administrative and Social Sciences, Assoc. Prof. Dr. Yavuz CILLILER; Symposium Coordinator and the Head of the Department of Political Science and International Relations, and IGU Strategic Research Center (IGUSAM). 


Finally, I would like to give my special thanks to all academicians who accepted our invitation and contributed to the event. 


Abdulkadir GAYRETLI 
Istanbul Gelisim University 
Chairman of the Board of Trustees 
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REKTÖR'ÜN ÖNSÖZÜ 


Orta Doğu'da yaşanan siyasi, sosyal ve kültürel gerilimler uluslararası siyasetin gündemini dün olduğu gibi bugün de yoğun olarak meşgul etmektedir. Bölgede 2010 yılı itibariyle başlayan halk isyanları, var olan kaotik yapının daha da karmaşık bir hal almasına sebebiyet vermiştir. Söz konusu isyanlarda vaat edilen demokratik dönüşüm ise bir süre sonra yerini bitmeyen iç savaşlara, derinleşen anlaşmazlıklara ve bölgesel güç mücadelelerine bırakmıştır. Bu durum sadece bölgesel güçlerin değil küresel güçlerin de Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere müdahil olması ile burada istikrar ve barışın teminini oldukça zor hale getirmiştir. Yaşanan değişimler tarihsel açıdan siyasal ve sosyal gelişmelerin yeniden ele alınmasını ve mevcut iç ve dış dinamiklerin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Zira son günlerde Filistin halkının yaşadığı zulüm ve İsrail saldırganlığının bölge halkları üzerinde yarattığı etki bu durumun ne kadar elzem olduğunu göstermektedir. 


Bu doğrultuda “Sosyo-Politik Yönleriyle Orta Doğu'da Değişim” temasıyla altıncısı düzenlenen İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu, 18 Mayıs 
2021 tarihinde gerçekleşmiş ve Filistin'e ithaf olunmuştur. Pandemi sebebiyle bu yıl 
çevrimiçi olan ve ileriki yıllarda daha fazla katılımcıyla yüz yüze düzenlenmesi planlanan bu sempozyum, Orta Doğu coğrafyasının daha iyi anlaşılmasına ve gelecekte bölgede barışın inşa edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. 


Altı yıllık birikimiyle, bölgenin politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel dinamiklerindeki dönüşümleri inceleyen ve farklı konu başlıkları altında zengin tartışmaların gerçekleştirilmesine öncülük eden Orta Doğu Sempozyumu için İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Abdulkadir GAYRETLİ'ye, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat YALÇİNER'e, Sempozyum Koordinatörü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz ÇİLLİLER'e, Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) Başkanı Dr. Muhammed ADİL'e ve emeği geçen tüm Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 


Prof. Dr. Burhan AYKAÇ 
Rektör 


RECTOR'S PREFACE 


Political, social, cultural tensions in the Middle East have been occupying the agenda of international politics for along time. The uprisings that started in the region in 2010 led to the current chaotic structure to become more complex. The “promised” democratic transformation gave way to endless civil wars, deepening conflicts and regional power struggles after a while. This situation has made it very difficult to ensure stability and peace in the region, as not only regional powers but also global powers are involved in the developments in the Middle Fast. These changes make necessary to reconsider political and social developments from a historical perspective and to re-evaluate existing internal and external dynamics. Latest oppressions faced by the Palestinian people and the impact of Israel's aggression on the people of the region show the importance of this necessity. 


Within this context, the VI. International Middle East Symposium organized with theme of “Socio-Cultural Change in the Middle East”, was held on May 18, 2021, and has been dedicated to Palestine. This year, the symposium was held online due to the pandemic and is planned to be held face to face with more participants in coming years. The symposium is expected to make significant contributions to a better understanding of the Middle East geography and to the process of building peace in the region in the future. 


With its six years of experience, this international Middle East Symposium examines the transformations in the political, economic, social and cultural dynamics of the region and leads to productive discussions along with several different issues. For this reason, I would liketothank to Abdulkadir GAYRETLI, Chairman ofthe Board of Trustees of Istanbul Gelisim University; Prof. Dr. Kursat YALCINER, Dean of the Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Assoc. Prof. Dr. Yavuz CILLILER, Symposium's Coordinator and the Head ofthe Department of the Political Science and International Relations; Dr. Muhammed ADIL, President of Turkish-Arab Economic and Strategic Cooperation Association (TASCA) and all faculty members and students of the department of Political Science and International Relations for their efforts. 


Prof. Dr. Burhan AYKAC 
Rector 


DEKAN'IN ÖNSÖZÜ 


Kadim imparatorlukların coğrafyası ve dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiği olan Orta Doğu, antik çağlardan bu yana stratejik ve ticari önemi ile büyük güçler için bir çekim alanı olmuştur. Fakat Orta Doğu'nun bu cazibesi beraberinde bu kadim coğrafyanın bir rekabet sahasına dönüşmesine de neden olmuştur. Bölgenin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen bölgesel ve küresel güçler ise çıkar odaklı müdahaleleri ile Orta Doğu'nun zaten mevcut karmaşık yapısını daha içinden çıkılmaz, mukavim bir sorunsal haline getirmişlerdir. Öyle ki II. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük insanlık krizi olan Suriye İç Savaşı, Arap Baharı sürecinde ortaya çıkmıştır. Arap Baharı, Arap kışına dönüşmüş, Filistin'de ve bölgede yaptığı tüm hukuksuzluklar ve terör doğrultusunda karşısında duracak bir gücün kalmadığı İsrail için gelişmeler “İsrail Baharı”nı başlatmıştır. Kurgulanmış algıların nasıl ve kimlere hizmet ettiği gün geçtikçe daha da açığa çıkmış ve bölgenin kendi dinamikleriyle yeniden okunması zorunlu hale gelmiştir. Bu yüzden özellikle Türkiye ve bölge ülkeleri için bölge sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve kapsamlı analizlere tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulmaktadır. 


İşte bu yüzden İstanbul Gelişim Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün İGÜSAM işbirliği ile bu yıl “Sosyo-Politik Yönleriyle Orta Doğu'da Değişim” temasıyla altıncısını düzenlediği VI. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu, bölgenin dinamiklerini daha iyi anlamak ve mevcut sorunlara çözüm üretmek amacı ile farklı ülkelerden çok sayıda bilim insanı, uzman ve araştırmacıyı 18 Mayıs 2021 tarihlerinde bir araya getirmiştir. Ülkemiz ve Orta Doğu coğrafyası için son derece önemli olan bu sempozyumun gerçekleştirilmesine olanak sağlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Abdulkadir GAYRETLİ'ye, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Burhan AYKAÇ'a, Sempozyum Koordinatörü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz ÇİLLİLER'e ve emeği geçen tüm Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bildirilerin bu alanda çalışan tüm araştırmacı ve akademisyenlere faydalı olmasını temenni ediyorum. 


Prof. Dr. Kürşat YALÇİNER 
İGÜ İİSBF Dekanı 
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DEAN'S PREFACE 


The geography of ancient empires and the cradle of the world's oldest civilizations, the Middle East has been a center of attraction for great powers with its strategic importance since ancient times. However, this attraction has also caused this ancient geography to turn into a field of competition. The regional and global powers, who want to have a say in the future of the region, have turned the already existing complex structure of the Middle East into an inextricable and durable problem with their interest-oriented interventions. Such that, Syrian civil war, the biggest humanitarian crisis since the Second World War, emerged in the process of the Arab Spring. The Arab Spring has turned into an “Arab Winter”, the developments for Israel, where there is no power left to stand against all the unlawfulness and terror in Palestine and the region, have started the “Israeli Spring”. How and to whom the constructed perceptions serve has become clearer day by day and it has become necessary to reread the region with its own dynamics. Therefore, new approaches and comprehensive analysis on regional problems are needed more than ever before, especially for Turkey and the countries in the region. 


That's why the VI. International Middle East Symposium, organized this year with the theme of “Socio-Political Change in the Middle East”, by Istanbul Gelisim University, Department of Political Science and International Relations in cooperation with IGUSAM, aimed at understanding the dynamics of the region and finding solutions to current problems and brought together many scientists, experts and researchers from different countries on May 18, 2021.1I would like to thank to Abdulkadir GAYRETLI, the Chairman of the Board of the Trustees of Istanbul Gelisim University, Prof. Dr. Burhan AYKAC; Rector of Istanbul Gelisim University, Assoc. Prof. Dr. Yavuz CILLILER; Symposium's Coordinator and the Head of the Department of the Political Science and International Relations and to all members of the Political Science and International Relations Department who contributed to the organization of this symposium. I hope that the presented papers will be useful to all researchers and academicians studying on this field. 


Prof. Dr. Kursat YALCINER 
Dean of the Faculty of Economics, 
Administrative and Social Sciences 
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AKADEMİK KOORDİNATÖR'ÜN ÖNSÖZÜ 


Arap Baharı ile küresel projelerin sahnelenmeye devam edildiği Orta Doğu bölgesinin, “bitmeyen bahar” sonrası durumu, günümüz uluslararası siyasetinin en tartışmalı konularından biridir. Bölgenin söz konusu siyasal, ekonomik ve sosyal dinamizmi, bölgesel araştırmalara büyük önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni, her yıl Orta Doğu sorunlarının akademik düzeyde mercek altına alındığı bir sempozyum düzenlemeye teşvik etmiştir. Bu yıl altıncısı düzenlenen “Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu”nun teması: “Sosyo-Politik Yönleriyle Orta Doğu'da Değişim”dir. 


VI. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak 18 Mayıs'ta gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, Türk-Arap Ekonomik ve Stratejik İşbirliği Kurumu (TASCA) ortaklığıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenmiştir. Sempozyumda ABD, Azerbaycan, İspanya, Cezayir, Kırım, Rusya, İran, Bangladeş ve Türkiye'den araştırmacılar Türkçe ve İngilizce dillerinde bildirilerini sunmuşlardır. 


İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir GAYRETLİ'ye, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan AYKAÇ'a, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat YALÇİNER'e; Türk-Arap Ekonomik ve Stratejik İşbirliği Kurumu (TASCA) Başkanı Dr. Muhammed ADİL'e; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne; İGÜ Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜSAM) ve etkinliğe katkıda bulunan tüm akademik personele şükranlarımı sunarım. Ayrıca, değerli katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederim. 


Doç. Dr. Yavuz ÇİLLİLER 
Akademik Koordinatör 
VI. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu 
İstanbul Gelişim Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölüm Başkanı 
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ACADEMIC COORDINATOR'S PREFACE 


The Middle Eastern region, which continued to be the scene of global projects with the advent of the Arab Spring, still presents itself with its “never-ending post-Spring” status as one ofthe most hotly debated issues in current international politics. In light of the region's political, economic, and social dynamism, driven by the importance it attaches to regional studies, İstanbul Gelisim University each year organizes Symposiums where different problems related to the Middle East are debated from an academic perspective. The theme of the 6th International Symposium of the Middle East was: “Socio-Political Change in the Middle East”. 


The VI. International Middle East Symposium was held on May 18th, online due to pandemic. 
Symposium was organized by the Strategic Research Center of Istanbul Gelisim University in partnership with the Turkish-Arabic Economical and Strategical Cooperation Institution (TASCA). In Syposium, researchers from the U.S., Azerbaijan, Spain, Algeria, Crimea, Russia, Bangladesh, and Turkey presented their studies in Turkish and English languages. 


I would like to express my special gratitude to Abdulkadir GAYRETLI, Chairman ofthe Board of Trustees of Istanbul Gelisim University, Rector of Istanbul Gelisim University Prof. Dr. 
Burhan AYKAC, Dean of Economics, Administrative and Social Sciences Faculty Prof. Dr. 
Kursat YALCINER, President of Turkish-Arabic Economic and Strategic Cooperation Institution (TASCA) Dr. Muhammed ADIL, Department of Political Science and International Relations; Strategic Research Center of IGU (IGUSAM), and to all academic staff that contributed to the event. Additionally, I would like to thank all participants for their valuable contributions. 


Assoc. Prof. Dr. Yavuz CILLILER 
The Academic Coordinator 
VI. mternational Middle East Symposium 
Istanbul Gelisim University 
Head ofthe Department of the 
Political Science and International Relations 
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GÖÇ OLGUSUNUN KLASİK ve MODERN ARAP EDEBİYATINDAKİ YANSIMALARI 
Esat AYYILDIZ * 


Gerek İslam öncesinde gerekse İslam'ın doğuşundan sonra, Arap toplumunun büyük bir bölümünün, göç olgusuyla doğrudan yahut dolaylı olarak irtibatlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Keza çağımızda bilhassa Orta Doğu'da yaşanan müteaddit olumsuz gelişmeler, pek çok göçmenin çeşitli Arap ülkelerinden dünyanın muhtelif yerlerine yayılmasına sebebiyet vermiş bulunmaktadır. İslam öncesinden Abbâsi döneminin sonuna kadar uzanan geniş zaman dilimini kapsayan klasik Arap edebiyatındaki göç olgusu ile modern Arap edebiyatının başlangıcı addedilen 1798 senesinden günümüze kadar geçen süreçte şekillenen göç olgusunun, birbirleriyle kıyaslandıklarında, hem bir takım farklılıklar ihtiva ettiği hem de belirli yönlerden benzerlikler gösterdiği bulgulanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Araplar arasında klasik dönemdeki ve modern dönemdeki göç algısının ayırt edici yönleri ile benzerliklerinin tespit edilmesi ve göç temasının kimler tarafından işlendiği ile bu kapsamda hangi konulardan istifade edildiğinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda çalışmanın yöntemi, kadim şiir mirasındaki göçe ilişkin unsurlarla çağımızın edebiyatçılarının ortaya koyduğu ilgili ürünlerin mukayesesine dayanmaktadır. 


Bildiğimiz kadarıyla, Arapların kaderini belirleyen kadim göç dalgalarından birisi, Me'rib seddinin çöküşünden sonra yaşanan büyük göç hareketidir. Keza farklı zamanlarda Etiyopya gibi çeşitli mıntıkalarda, Arap Yarımadasından gelen yerleşimcilerin yaşadığı da bilinmektedir. Bu mühim olayların etkisinin insanların zihninde uzunca bir müddet canlı kaldığı düşünülebilir (von Kremer, 1866: XIlI-XIV). Arabistan'da yaşayan, ama yerleşik hayata geçmeyen Araplar, farklı yerlere göç ettiklerinde, zihinlerinde konakladıkları yerlere ilişkin farklı hatıralar şekillendirmişlerdir. Hal böyle olunca, doğdukları yer ile gençliklerini ve yaşlılıklarını geçirdikleri yer farklı olabilmektedir. Göçler, verimli alan arayışı, ticaret girişimleri yahut tehcir gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak topluca yapılabilmektedir (Abdülhadioğlu, 2018: 1002). Kimi zamansa methiye şairinin hamisinin yanına sığınmak için yurdunu terk etmesi gibi münferit göçler de gerçekleşebilmektedir. Mamafih şairler genellikle bu gibi durumlarda göç temasını işlemekten ziyade, çölde yaptıkları yoluculuğun zorluklarını, rahil adı verilen kaside bölümlerinde anlatmaktadırlar (Ayyıldız, 2020: 5-34). 
Bu nedenle şiirden gelir elde eden gezgin şairlerin seyahatlerini veya sıla hasretlerini, göç temasıyla irtibatlandırmamak daha doğru olacaktır. 


İslam öncesinden günümüze ulaşan en eski şiir örneklerinde, göçle ilişkilendirebileceğimiz en yaygın tema, daha ziyade şairlerin özenle nazmettiği çok temalı uzun kasidelerin girişlerinde karşımıza çıkmaktadır. Kasidelerin nesib adı verilen bu girizgâhlarında, şairler 


* Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Kars, Türkiye. E-posta: esatayyildiz©hotmail.com 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aşka ilişkin konuları işlemekte ve göç eden bir sevgiliyi anlatmaktadırlar. Bu minvaldeki anlatılarda, şairlerin kurgusunun temel maksadı, göçün sebeplerini veya seyrini anlatmaktan ziyade, göçün sebep olduğu hasret duygusunun ifade edilmesidir. Söz konusu bölümlerde göç edenlerin tümüne duyulan özlemden çok, genellikle yalnızca sevgiliyi kapsayan bireysel bir özlem konu edilmektedir. Bu bölümlerde şairlerin sıklıkla kullandıkları motiflerin arasında, göç edenlerin terk ettikleri yerleşkelerinde artlarında bıraktıkları kazık yahut ocak taşı gibi çeşitli unsurların zikredilmesini saymak mümkündür. 
Bu bağlamda, mezkür ürünlerdeki göç olgusu ile günümüzdeki göç mefhumunun son derece farklı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim kadim şiirlerde anlatılan bu gibi göçler, daha ziyade dönem Araplarının göçebe yaşantısıyla ilişkili olup genellikle beklendik bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Oysa modern anlamda göç, daha ziyade belirli siyasi yahut sosyolojik olayların olumsuz etkileri neticesinde meydana gelen beklenmedik ve mecburi bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Modern dönemde Arap dünyasında vuku bulan göçler, genellikle savaş ve ekonomik zorlukların yıkıcı tesiriyle yahut siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleşmektedir. 
İnsanlar şiddetli çatışmaların cereyan ettiği bölgelerden canlarını kurtarmak maksadıyla göç etmek zorunda kalmakta yahut baskı ve işsizlik gibi sair olumsuzluğun neticesinde geçimlerini sağlayamaz hale geldiklerinde ülkelerini terk etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Modern Arap edebiyatında tesadüf edilen göç olgusu, genellikle bu etkenlerin neticesinde ortaya çıkmaktadır. Klasik Arap edebiyatında, savaşlar, siyasi ve dini baskılar nedeniyle gerçekleşen zorunlu göçler, tehcir uygulamaları yahut göç edenlere yapılan mezalim, kimi zaman şiire silik bir şekilde de olsa konu olabilmektedir. Mamafih bu durum genellikle çok sınırlı bir çerçevede, kısaca ifade edilmekte ve göç olgusunun üzerinde neredeyse hiç durulmamaktadır. Örneğin; eski şairler göç ettiğinde kendisinin malına el koyanları yerebilmekte yahut tehcir edilen asilerin ibretlik durumunu anlatabilmektedir (bkz. İbn Hişâm, 1410/1990: 2/141-142; 3/149-150). Kimi zamansa göç edebilme kabiliyeti, övünülecek bir unsur olarak sunulmaktadır (es-Se'âlibi, 1403/1983: 3/417). 
Modern edebiyatta göç olgusuyla alakalı işlenen yaygın temalar ise, daha ziyade özlem, elem, tefekkür, hürriyet, hoşgörü, insan ve doğa sevgisi şeklindedir (Yazıcı, 2002: 461-486). 
Ayrıca klasik edebiyatta göç temasına değinenler genellikle geride kalan insanlarken, modern edebiyatta bu konuyu işleyenler çoğu zaman göçmenlerin kendileridir. Sonuç olarak, eski Arapların zihnindeki ve edebiyatlarındaki göç olgusunun doğrudan doğruya bedevi ruhuyla ilişkili olduğunu; ama modern edebiyattaki göç mefhumunun klasik edebiyattakiyle neredeyse irtibatsız olan çağdaş bir hüviyette tezahür ettiğini söylemek mümkündür. 


Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Edebiyatı, Klasik Arap Edebiyatı, Modern Arap Edebiyatı, Göç. 
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